[Marsmuziek en zang]

Wij zijn de Mineurs van het Nederlandse leger
En onze naam is overal bekend,
Sodejul

We dragen een jas met goud gehelmde knopen
De pikhouweel is ons niet onbekend,
Sodejul

En iedereen die mag het weten,

We krijgen vanavond uienrats te eten

En moeder de wasvrouw staat aan de deur,
Dat is de roem van elk mineur,

Dat is de roem van elk mineur,
Sodeju!



